SN
5 S 2 ‘

Orde van Dienst, 7 september 2025
STARTZONDAG

Voorganger: ds. Jils Amesz

Orgel/Piano:  Henrike van Tuijl & Marco Kalkman
m.m.v de cantorij

Hartelijk welkom in de Wingerd

Thema, verwondering in de kerk
Bij de schikking:

Een vuurtje in de kerk! We worden geinspireerd door de
Heilige Geest en mogen elkaar ook aansteken. Warmte,
nieuwe energie en in beweging komen, gloedvol een
nieuw jaar in.

OvD: welkom en mededelingen

We gaan staan, indien mogelijk.

Aanvangslied 276 Zomaar een dak boven wat
hoofden

Groet en Bemoediging en drempelgebed
: God zij met jullie,
: 00k met jou is de Eeuwige,

: Onze verwachting is in de Naam van de Eeuwige,

DIE HEMEL EN AARDE GEMAAKT HEEFT.

: Die niet ophoudt ons mensen te inspireren

MET ZIJIN DROMEN VOOR ONZE WERELD

: Zo blijft de Eeuwige trouw

AL ONZE DAGEN EN NACHTEN. AMEN.

die ons geroepen hebt, nog altijd ons zoekt, ons aanziet en wil kennen:
BLIJF NAAR ONS VRAGEN!

. als wij niet horen, vluchten in zwijgen, - noem onze naam, hoem ons uw geliefde:
BLIJF NAAR ONS VRAGEN!

die aan ons vasthoudt, ons leven ten goede:

STA ONS VOOR OGEN!

: doe ons elkaar zien zoals U ons ziet:

: STA ONS VOOR OGEN!

: die ons geroepen hebt: Hoor ons gebed!

A: AMEN.
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We gaan zitten

lied 419 Wonen overal nergens thuis (in canon met cantorij)

kyrie + .... “Heer ontferm u” C+ allen



Lied 1001 De wijze woorden en het groot vertoon . 1 ¢, 2, 3 allen

Gebed bij de opening van de Schriften

verhaal

Schriftlezingen, Handelingen 2, 43- 47

Lied 841 Wat zijn de goede vruchten

en Lucas 4, 14 - 22

Lied 722 Uw stem, Heer, hebben wij gehoord

Overweging

Muziek

activiteit ... Na de dienst - tijdens de koffie - is er het spel “kerkenpad”.
in de dienst een opstapje tot het spel

Lied van verwondering

Zingen: Wij leven van verwondering
(melodie: Gez. 466 LVK 1973, Als God mijn God maar voor mij is)

1. Wij leven van verwondering 2. Wij leven dwars door vragen heen,
en uit een diep vermoeden, met tere zekerheden,

dat in en om ons leven heen, dat ondanks voor en tegenspraak,
een hand ons wil behoeden, hier kwetsbaar wordt beleden,

dat er een hart is dat ons draagt, dat er een hand is die ons draagt,

dat er een stem is die ons vraagt, dat er een stem is die ons vraagt,

dat God ons leidt ten goede. dat God deelt in ons heden.

3. Wij leven het mysterie uit

de waarheid ongemeten,

dat al ons denken bovenuit,

in ons een heel diep weten,

weet dat een hand ons leven draagt
dat er een stem is die ons vraagt,
die ons een God wil heten.

Afscheid ambtsdrager Leonie v.d Hoek
Zingen, Lied 704:1, 3

Bevestiging ambtsdrager Aagje Baas
Zingen (staande): Lied 363

Afscheid en welkom oude en nieuwe medewerkers (door de voorzitter)



GAVEN EN GEBEDEN

Inzameling van de gaven

d: Oproep tot geven. Toelichting collectedoelen.
o: Muziek tijdens het collecteren:
DANK en VOORBEDEN

Gebeden + 367f Heer, verhoor mijn gebed +
369b Onze Vader in de hemel

We gaan, indien mogelijk, staan

Lied 655 Zing voor de Heer een nieuw gezang 1, 3 cantorij, 2, 4, 5 allen
Zegen Lied 425 Vervuld van uw zegen + woorden
Muziek

We wensen u een goede zondag

Na de dienst - tijdens de koffie - is er het spel “kerkenpad”.




